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Mens, wat is nog heilig voor jou? Kunnen onze handen de wereld nog dragen. 

Wij dagen je uit, om iedere week tijdens de vastentijd, een gedachte door ons 

op papier gezet mee te nemen uit de kerk naar aanleiding van de lezing van die 

zondag.  

Met deze gedachte lees je de komende week de krant, kijk je naar de mensen 

om je heen, luister je naar de televisie. 

Wij vragen u de volgende keer als je naar de kerk komt een tekst, een woord, 

een krantenartikel, een foto mee te nemen, die je aan de wereldbol in de hal 

kunt hangen.  



Wij hopen dat we na 40 dagen een wereldbol hebben met gedachten die ons 

bezig houden, we hopen dat we na deze 40 dagen handen hebben gegeven die 

de wereld dragen en dat we weten of de wereld ons nog heilig is? 

 

ACTIVITEITEN 40 DAGEN TIJD VERRIJZENISGEMEENSCHAP 

Zondag 26 februari tijdens de viering wordt het campagneverhaal over de 

vastenactie voorgelezen. In de hal kunt u elke week de 

stelling meenemen voor de komende week. 

Woensdag 1 maart 10.00 – 12.00 uur themaochtend rond Vastenactie 

Zondag 5 maart  High Tea 

Na de viering is een high tea georganiseerd. Er zijn heerlijke taarten gemaakt, 

welke u bij de koffie of thee kunt aanschaffen voor 2,50 euro per punt. De 

opbrengst van de taart is uiteraard voor de Vastenactie. Koffie en thee kunt u 

betalen in het daarvoor bedoelde mandje. 

Ook is na deze viering de Wereldwinkel in de hal van het kerkcentrum met 

kleine cadeautjes en fair trade producten. Deze kunt u contact betalen bij de 

verkooptafel. Ook hiermee laten we zien dat we naar anderen omkijken. 

Zondag 12 maart  Wandeling 

Na de viering drinken we eerste koffie/thee, rond 11.30 uur vertrekken we met 

auto’s, wie wil gaat op de fiets, naar parkeerplaats bij restaurant Toetje in 

Haarzuilens. We gaan ca. 5 km wandelen, met een meditatie moment die 

begeleid wordt door Jaap van der Vinne. Iedereen is welkom mee te wandelen, 

een bijdrage van minimaal 2,50 euro in de paarse bus  wordt op prijs gesteld. 

Neemt u zelf een broodje o.i.d. mee.  

Zondag 19 maart  Film kijken en napraten met Hakira soep 

Na de viering drinken we eerste een kopje koffie/thee en rond 11.30 uur wordt 

in de Theo de Wit zaal een documentaire getoond van Bram Vermeulen, 

Frontberichten (duur ca. 45 minuten). We praten na onder het genot van een 

kopje Hakira soep met brood. Iedereen is welkom, een minimale bijdrage van 

2,50 euro in de paarse bus is gewenst. 

 

 



Zondag 26 maart  Kunnen onze handen de wereld nog dragen? 

Samen met Hans Boerkamp en koor Ancora hebben we een viering 

samengesteld rond het thema van het hongerdoek. Fijn als we na de viering 

met elkaar napraten. 

Zondag 2 april  Palmpasen 

Traditioneel zullen kinderen met palmpaasstokken de viering openen, er zijn 

gewijde palmtakjes en aan het eind van de viering vragen we de aanwezigen 

om de tasjes met een paasgroet te brengen naar parochianen die een beetje 

aandacht kunnen gebruiken. Ook de stokken zullen door de kinderen worden 

weggebracht. Er is in deze viering aandacht voor gezinnen, uiteraard is 

iedereen welkom. 

Tijdens de Goede week zijn er een drietal versper vieringen samen met de ARK 

gemeente uit Maarssenbroek. Informatie treft u aan in de Nieuwsbrief, op het 

scherm en bij de mededelingen 

Goede Vrijdag   15.00 uur Kruiswegstatie via kerkdienstgemist.nl 

Ook dit jaar zenden we via kerkdienstgemist.nl om 15.00 uur onze 

kruiswegstatie uit. 

 

 


