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In dit speciale bericht delen we u met droefheid en dankbaarheid mee dat priester
dominicaan Harry Huisintveld afgelopen zondag, 22 juni is overleden.

PRIESTER DOMINICAAN HARRY HUISINTVELD OVERLEDEN

Afgelopen zondagmiddag , 22 juni 2025, is Harry in het ziekenhuis overleden. Hij was al
langere tijd ziek. Hij droeg zijn ziekte moedig en liet zich hierdoor niet weerhouden om tot
het laatst van zijn leven voor te gaan in de eucharistie.

Harry was een bevlogen voorganger. Hij besteedde veel tijd aan zijn overwegingen, zowel
in de voorbereiding als in de uitvoering. We zeiden wel eens tegen elkaar: bij Harry krijg je
twee preken voor de prijs van één want zijn welkomstwoord was vaak al een kleine preek.
Zijn invalshoek over het evangelie was altijd origineel, inspirerend en waar mogelijk
actueel. Hij wilde de parochianen écht iets meegeven, bijvoorbeeld door een open einde
aan de preek te geven; zo zette hij ons aan het denken.

Harry wist als pastor ook buiten de vieringen mensen te bemoedigen. Mensen met
maatschappelijke problemen bood hij ondersteuning. Hij was altijd belangstellend naar
iedereen toe. Zo kwam het wel eens voor dat hij vlak voor de start van de viering nog in
gesprek was met mensen. De kosters en acolieten werden al zenuwachtig maar Harry
bleef kalm en begon keurig op tijd om 10.00u met de viering.

Harry was een heel bescheiden mens, dienend met een grenzeloos geloof en vertrouwen.
Na zijn intrede bij de dominicanen, een theologiestudie aan de Nijmeegse universiteit en



zijn priesterwijding, werd hij in 1979 benoemd tot halftime pastor van de parochie van de
H. Dominicus in Nijmegen. Ruim een jaar later moest hij vanwege zijn gezondheid deze
functie neerleggen. Na zijn revalidatietijd ging hij wonen in Maarssenbroek, werd priester-
assistent in de parochie St. Jan de Doper en vrijwillig medewerker van
Gezondheidscentrum Spechtenkamp.

Wij zijn bedroefd door zijn heengaan, maar ook dankbaar voor alles wat hij ons heeft
mogen brengen, altijd dienstbaar vanuit zijn roeping als priester.

Harry sloot zijn gebed in de eucharistieviering altijd op zijn eigen wijze af. Wij bidden voor
hem en sluiten het gebed af zoals Harry dat zelf ook deed:

God, Vader van alle barmhartigheid, wij danken U voor het leven en de roeping
van onze dierbare priester Harry Huisintveld. Wij gedenken zijn trouwe dienst
aan Uw volk en zijn toewijding aan Uw woord en Uw voorbeeld. Wij bidden U:
Neem hem op in Uw eeuwige vreugde. Troost zijn familie en vrienden en
schenk ons allen Uw vrede. Door Christus onze Heer, Uw liefde voor ons,
Hij, onze enige Voorganger. Amen

Lieve Harry, rust in Gods Vrede. Amen.

CONDOLEANCE en AFSCHEID

Op zaterdagmiddag, 28 juni a.s. van 15.00 tot 16.30 uur is er gelegenheid om afscheid van
hem te nemen in Uitvaartcentrum Van Dijk aan de Harmonieweg 3 in Maarssen. Alle
parochianen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

In onze Mariakapel zal een condoleance register zijn voor uw persoonlijke woorden van
afscheid en troost.

Harry was Dominicaan. De eucharistie bij zijn uitvaart zal a.s. maandag om 11.30u zijn in
de St. Dominicuskerk in Nijmegen. Hierna zal hij te ruste worden gelegd op het kerkhof
van de dominicanen in Nijmegen.
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