
VASTENACTIE 2026 

Dit jaar heeft de werkgroep Vastenaktie gekozen voor een eigen project. 
Marja van Kooten, vrijwilligster in onze gemeenschap, heeft een broer in 
Papua Nieuw Guinea die een school heeft die wij willen ondersteunen met 
onze vastenactie. 

Paul van Wezel is altijd onderwijzer geweest in Nederland en in 2005 is hij 
geëmigreerd naar Papua Nieuw Guinea.  Hij is daar begonnen om aan de 
kleinkinderen van zijn vrouw les te geven omdat de kinderen op de scholen 
niet zoveel leerden. Toen andere ouders dat in de gaten kregen, wilden nog 
meer ouders hun kinderen bij Paul naar scholen laten gaan. Inmiddels geeft 
Paul op vrijwillige basis les aan 60 kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar in 
zijn St. Pauls School. Zodra de kinderen de basis begrippen van lezen en 
rekenen onder de knie hebben, gaan ze naar de Missieschool.  

Paul doet alles zelf. Hij zorgt voor lesmateriaal (veelal uit Australie), maakt 
werkbladen en inmiddels heeft hij 2 lokaaltjes die hij kan gebruiken, hierbij 
is hij geholpen door zijn dorpsgenoten.  

Veel volwassenen in het dorp kunnen niet lezen en schrijven, en als de 
kinderen bij Paul op school komen, hebben ze moeite om een pen vast te 
houden. Ze zien geen voorbeeld van hoe je moet schrijven, laat staan hoe 
ze moeten lezen. 

Paul geeft les aan 60 kinderen, en dat is het maximale wat hij kan doen. Er 
zijn nog veel meer kinderen in het dorp waar hij wat voor wil betekenen,  

Paul zou graag de talenten van alle kinderen in het dorp ondersteunen. Hier 
in Nederland hebben alle kinderen speelgoed om hun fantasie te prikkelen. 
In Papua Nieuw Guinea  leren de kinderen wel letters en cijfers maar er is 
weinig educatief materiaal om fantasie te prikkelen, om creatief bezig te 
zijn. Er is gewoonweg geen aandacht voor de ontwikkeling van talenten van 
alle kinderen.  

Paul heeft het idee opgevat om de lokalen die hij doordeweeks gebruikt als 
leslokaal, op zaterdag open te stellen als Bibliotheek, Speel-o-theek en 
crea-centrum zodat veel meer kinderen dan de 60 leerlingen kunnen 
komen om hun talenten te ontwikkelen. Hij wil dit opzetten samen met 
ouders, en na de inwerkperiode wil hij deze zaterdagen laten runnen door 
de ouders zelf. 



 

 

 

In de bibliotheek kunnen kinderen worden voorgelezen en kunnen ze lees- 
en prentenboeken lenen. In de speel-o-theek kunnen ze kennismaken met 
allerlei spelletjes en educatief speelgoed. Dit kan dan ook uitgeleend 
worden.  En in het Crea-center wil hij zorgen voor materialen zodat de 
kinderen daar hun creatieve kanten kunnen ontdekken. 

Paul hoopt dat wij een bijdrage kunnen geven zodat er materiaal gekocht 
kan worden om de Bibliotheek, de Speel-o-theek en het Crea-center te 
kunnen starten. Hij wil de ouders overal bij betrekken zodat het een project 
wordt van en door de ouders.  

Wij vragen u daarom deze vastenperiode uw bijdrage zodat Paul dit project 
kan opstarten. De paarse bus staat bij elke viering in de hal voor uw 
bijdrage, ook is er een QR code beschikbaar. 

In de hal treft u informatie aan over het project. Wij vragen een bijdrage 
maar hebben ook nog een inzamelingsactie. Paul is ook altijd op zoek naar 
puzzels voor de kinderen. Als u puzzels in huis hebt, die niet meer gebruikt 
worden, kunt u deze tijdens de vastenperiode bij ons inleveren. Het gaat om 
puzzels voor de allerkleinsten tot puzzels van maximaal 500 stukjes. De 
puzzels zullen dan compact worden verstuurd naar Paul en zo maken we 
de kinderen blij. 

Programma tijdens de vastentijd: 

Zondag 22 februari in de viering verteld Marja van Kooten over het werk 
van haar broer en Peter zal vertellen hoe u het 
vastenproject kunt ondersteunen. 

 

Zondag 1 maart Deze zondag organiseren we onze traditionele high 
tea na de viering van 10.00 uur. Er worden heerlijk 
lekkernijen gebakken en u koopt koffie of thee met 
iets lekkers voor het goede doel. Ook is deze dag de 
wereldwinkel in het Praethuys aanwezig om zo ook 
andere fairtrade projecten te ondersteunen. 



 

Woensdag 4 maart Vanmorgen houden we een presentatie over het 
project op de ontmoetingsochtend voor senioren in ons 
kerkcentrum. Om 10 uur staat de koffie/thee klaar. Ook 
zullen we aandacht besteden aan de 40-dagen tijd en 
het hongerdoek, welke in de kerkzaal hangt. 

 

Zondag 15 maart       Na de viering van 10 uur en het koffie drinken, bieden 
Jaap en Dorien v.d. Vinne een lunch aan met soep en 
brood, een bijdrage voor het goede doel wordt erg 
gewaardeerd. We kijken foto’s van het project en 
komen in gesprek over het project en/of het 
hongerdoek. 

 

Zondag 29 maart Palmpasen. Traditiegetrouw zorgen we voor plantjes en 
paaseitjes voor onze ouderen en kwetsbare 
parochianen. Wij zorgen dat deze zondag in de viering 
de tasjes met adressen aanwezig zijn, het is fijn als u 
een tasje wilt wegbrengen. 

 

De paarse bus staat tot en met Pasen in de hal van het kerkcentrum voor 
uw bijdrage en snel na Pasen laten we weten met hoeveel wij het project 
van Paul kunnen ondersteunen. 

De vastenactiegroep 

Marja, Peter, Josephine, Marjolein, Jaap en Monique 


